Mercimek  Köy  Konağının  temeli  Vali  İbrahim 


Halil  Çomaktekin  tarafından  atıldı 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Amasya  Valisi  İbrahim  Halil  Çomaktekirijr  29  Mayıs  1903  yı- 


lında  Almanya'nın  5olingen  şehrinde  Genç ailesinden 


kaybeden  5  canımızın bulunduğu  Mercimek 


temel  atma  törenine katıldı, 

29  Şubat  2016  Pazartesi  günü  saat il ,00' de  başlayan  törende;  Mercimek  Köyü Sosyal  Yardımlaşma  ve Dayanışma  Derneği Başkanı  Akif  Gülat  ve Köy  Muhtarı  Mehmet Özyurt  birer  selamla¬ ma  konuşması  yaptılar,  Gülal  ve  Özyurt Mecimck  Köyü  halkı  İle birlikte  toplam  7ÛÛ metre  kare  alana  2B0 metrekarelik  3  katlı çok  amaçlı  köy  konağı yaptırmak  İçin  kolları sıvadılar.  Köy  konağı temel  atma  töreni. 
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Amasya  Valisi  İbrahim Halil  Çomaktekin, Samsun  DSİ  7.  Bölge Müdürü  Ahmet  Kanık, İl  Jandarma  Alay  Komutam  J.Kd.  Alb.  Unsal Ağaoğlu,  Kaymakam Kudret  Kurnaz,  Garnizon  Komutanı  J.Ütğm. 
Mustafa  Kemal  Akcan, Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk  ve  AK  Parti İlçe  Başkanı  Tekin Sobacı  ve  köy  halkının katılımı  ile  kurbanlar kesilerek  dualar  eşliğinde  temel  atıldı. 

Amasya  Valisi  İbrahim  Halil  Çomaktekin;  "Ferdi  yaşayan, ferdi  düşünen,  ferdi 


hareket  eden  bir  mi  llet değiliz.  B izler  millet olarak  doğup  büyüdüğümüz  topraklara  çok bağlı  ve  sadığız.  İşte bu  mekanın  da  yapılması  bu  düşünceden ortaya  çıkmıştır.  Mercimek  köyünden  gerek İstanbul'a,  gerek  diğer şehirlere  ve  ülkemizin değişik  yörelerine  çok göç  eden  Mercimek köyü  halkımız  var,  ama bu  güzel  köyden  bağını kopartmamışlar.  Bu konak  önemti  hizmetlere  inşallah  sebebiyet  verecektir.  Mercimek  Köyü  Yardımlaşma  ve  Dayanışma 


Dernek  başkaııımrz  İstanbul'daki  Mercimek köylüleri  ile  birliktelik sağlamış,  önemli  maddi  katkılar  oluşturmuştur.  İnşallah  bizler  de Valilik  ve  Kaymakamlık  olarak  gerekli  desteği  verip  bu  güzel  mekânın  en  kısa  sürede bitirilip,  güzel  faaliyetlerle  Mercimek  köyünde  yaşayan  vatandaşlarımıza  güzel hizmetleri  sunabilmek için  katkı  sağlayacağız, "dedi. 

Programdan  sonra konuklara  yemek  ikramı  yapıldı. 


0358-312  12  21 


Vali  Çomaktekin  ıslah çalışmalarını  yerinde  inceledi 


29  Şubat  2ülö  Pa-  rahim  Halil  Çomaktezartesi  günü  Mercimek  kin,  iki  aydır  süren  11  Ye-Köy  Konağı  temel  atma  şilırmak  Islahı"  çal tştöreni  için  ilçemize  ge-  malarını  yerinde  inlen  Amasya  Valisi  1b-  celeyerek  yetkililerden 


bilgi  aldı. 

Saat  13.00'de  Adnan  Menderes  Köprüsü  ile  Sanayii  köprü¬ sü  arasında  yapım  çalışmaları  devam  eden projeyi  inceleyen  Çomaktekin,  Samsun  DSİ 
7.  Bölge  Müdürü  Ahmet  Kanık  ve  diğer  yetkililerden  proje  hakkında  bilgi  aldı.  Projeyi çok  beğendiğini  ifade 
eden  Çomaktekin  20 16 
yılı  sonunda  tamamlanması  planlanan  pro¬ 


je  ile  birlikte  Taşova'nın  çehresinin  tamamen  değişeceğini söyledi.  Buradan  Yeni Mahalle  köprüsüne  geçen  Vali  Çomaktekin  sırası  ile  İlçemiz  Kaymakamlığı,  Belediye Başkanlığı  ve  Cumhuriyet  Başsavcılığım  ziyaret  etti.  Yaklaşık  3 
saat  ilçemizde  bulunan  Vali  Çomaktekin 14.30'da  ilçemizden ayrıldı. 


Kadılar  mezrasında  5  ev 
2  ahır,  4  samanlık  yandı 


3  Mart  2016  Perşembe  günü  saat  10.ÛÛ sularında  meydana  gelen  yangında  beş  ev,  iki ahır ,  dört  samanlık  ve bir  traktör  yanarak  kullanılmaz  hale  geldi. 

Kavaloluğu  köyü, Kadılar  mezrasında  bir evde  sebebi  henüz  belirlenemeyen  bir  nedenle  çıkan  yangın  rüzgarın  da  etkisi  İle  diğer evlere  sıçradı. 

Yangına  Amasya, Taşova,  Erbaa,  Ladik  itfaiye  ekipleri,  Orman Müdürlüğüne  bağlı 


lan  ve  iş  makineleri  ile müdahale  edildi. 

Yaklaşık  altı  saatlik  müdahalenin  ardından  yangın  kontrol  altınaalmdı. 

Yangın  alanına  gelen  ve  çalışmaları  takip eden  ilçemiz  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz gazetecilere  yaptığı  açıklamada;  "Bugün  Kava  loluğu  köyü  Kadı  Far mezramızda  bir  yangın olayı  oldu  bu  yangın eski  bir  evde  çıkan  bir yangın.  Fakat  şiddetli rüzgarın  da  etkisi  ile 


hır  ve  dört  samanlık yandı.  Bu  üzücü  olayın sevindirici  yanı  hiçbir can  kaybı  yaşamadık, mal  kaybı  var  telafi  «- dilebilir.  Şu  an  burada Amasya,  Taşova,  Erbaa ve  Samsun  Büyükşehir Belediyesi,  Orman  Müdürlüğü  yetkilileri  He irtibata  geçerek  yardım  istedim  ve  bu  «- kipler  yoğun  bir  şekilde yangın  söndürme  faaliyetlerine  katıldı.  Şu a  n  soğ  utma  ça  I  eş  ma  lan devam  ediyor.  Aşırı rüzgârdan  dolayı  zorlanıyoruz,  ama  birkaç saat  içerisinde  hem  soğutma  hem  de  kontrol altına  alınmış  olacak. 
Kaymakamlık  olarak mağdur  olan  insanlarımıza  akşam  sıcak  yemek  çıkaracağız.  Ahır¬ lan  yanan  insanlarımıza  seyyar  ahır  temin  ediyoruz  yarın  onlar  da kurulacak,  İl  Afet  Müdürlüğümüzden  bîr 


ekip  de  burada  olacak ve  hasar  tespiti  yapacaktır.  Evi  yanan  vatandaşlarımızı  biz  itçe merkezine  almayı  teklif  ettik  ancak  onlar  burada  çocukları  ve  yakınlarının  yanında  kalmayı  tercih  ettiler.  Ben tekrar  geçmiş  olsun  diyorum.  Devletimiz büyük  yaralan  saracaktır  ve  tetafi  edecektiTdedi. 

Köy  muhtarı  Medet  Araz  ise;  "Köyümüz Kadılar  mezrasında  sabah  saat  on  gibi  yangın çıktı  nedeni  bilinmiyor.  Şükürler  olsun  can kaybımız  yok.  Köyümüz  ilçe  merkezine kırk  kilometre  uzakta olduğu  için  itfaiyelerin gelmesi  zaman  atdı. 
Başta  Kaymakamımız olmak  üzere  tüm  kurumlanınız  yetkililer geldi  ve  yanımızda  oldular  hepsine  teşekkür ediyorum  "dedi. 


Mehmet  San  partililerle  buluştu 


Gönüllerin  vekili Mehmet  Sarı,  2  Mart 2ÛIG  Çarşamba  günü saat İ 7. 30' da  Milliyetçi Hareket  Partisi  ilçe binasında  partililer  ile biraraya  geldi. 

MHP  İlçe  binasında  yapılan  toplantıda  1  Kasım  Genel  Seçimleri  değerlendirildi. 
Milliyetçi  Hareket  Partisi  tlçe  Başkanı  Aslan Berber;  "l  Kasım  Genel seçimlerinde  partililer olarak  gönül  birliği  içerisinde  adayımız Mehmet  San 'yı  kazandırma  k  içi  n  seferber  olduk  ama  yetmedi.  Seçimlerde  Taşova  mer¬ 


kez  ve  köylerinde  yoğun  bir  çalışma  yapan ülkücü  gençliğe  ve partili  arkadaşlarıma teşekkür  ediyorum." 
Dedi. 

MHP  tlçe  binasında  toplanan  partililere  hitap  eden  MHP Amasya  milletvekili  adayı  gönüllerin  vekili San,  seçimler  sırasın¬ da  halkın  teveccühüne teşekkür  ederek;  "Seçimler  boyunca  halkımızın  göstermiş  olduğu  İlgi,  alaka  ve  desteğe  teşekkür  ediyorum. 
MHP'nin  çıtasını  yükseltmek  için  var  gücümüzle  aday  arkadaşla¬ 


rımız  başta  olmak  üzere  teşkilatlarla  yoğun çaba  sarf  ettik.  MHP  olarak  Türkiye  genelinde  oyu  en  az  düşen iller  arasında  İkinci  sırada  olduk  bu  küçümsenmeyecek  bir  başarıdır.  Bu  başarıya  sîzlerle  ulaştık.  Bize  oy veren,  hatta  oy  vermediği  halde  keşke  kazansa  İdi  diyen  vatandaşlarımıza  da  şükranlarımı  sunuyorum.  Cenah  -ı  Allah  makamı  istediğine  verir.  Bize  de sizin  gönüllerinizde  bîr makam  verdi.  Bu  güne kadar  olduğu  gibi  bu günden  sonra  da  üzerimize  düşen  her  sorumluluğu  almaya  hazırız.  Ben  Taşova'mı,  Amasya'mı  seviyorum. 
Ben  bundan  sonraki süreçte  de  hizmet  için her  zaman  en  ön  safta olmaya  gayret  edeceğim"  dedi. 

Parti  binasında sohbet  havası  içerisinde  yapılan  toplantıdan  sonra  davetlilere pide  ikramı  ya  pildi. 


Uluköy  Muhtarı  Coşkun, 


Ağaoğlu’na  teşekkür  etti 

İlçemizin  en  eski beldesi  olan  Uluköy köyü  Muhtarı  Abdullah  Çoşkun,  Ağaoğlu Şirketler  Gurubunu na Çocuk  parkı  yapımına katkılarından  dolayı teşekkür  etti. 

Uluköy  köyü muhtarı  Coşkun;  "İki bin  metrekarelik  Şehit Poiis  Ömer  Kesim  katkı  ile  çocuklarımıza  ler  gurubuna  Uluköyü çocuk  parkını,  iş  ma-  ve  köy  halkına  kazan-  halkı  adına  teşekkür  eski  neleri  ve  ISO  bin  Hra  d  ıran  Ağaoğlu  Şirket-  diyorum" dedi. 
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TAŞOVA  HAVADİS 


08/03/2016 


TGH’den  28  Şubat  açıklaması 


mmayan  ve  Allah'ın  ka- 


1  Mart  2016  Sah 
gürü  saat  17.ÛÛ'de  Atatürk  anıtı  ününde  Taşova Gençlik  Hareketi  adına  a- a  kİ  amalarda  bulunan  Liftik  Aktaş;  "bugün  burada Taşova  Gençlik  Hareketi olarak  ve  her  şeyden  önce Türkiye  Cumhuriyetinde yaşayan  onurlu  müslüman  gençler  olarak  Türkiye  cumhuriyeti  devletinde  biz  m  üstü  ma  n  la  ra karşı  yapılmış  28  Şubat darbesine  tepki  vermek amacıyla  bir  araya  gelmiş bulunmaktayız.  28  şubat nedir  kısaca  bunlardan 
bahsetmek  istiyoruz.  28 
Şubat  Türkiye  cumhuriyetinde  yaşayan  ve  Allah'tan  başka  bîr  ilah  ta¬ 


rumarın  ır  kurallarını  kendisine  örnek  alarak  hayatlarını  sürdüren  masum müslüman  halkına  karşı yapılan  ve  Türkiye  cumhuriyetinin  tarih  sayfasına  bir  kara  leke  olarak düşen  organize  bir  post modern  darbedir.  28  şubatla  ne  oldu?  ve  28  şubat  nedir  ?Ariri elerimin, kız  kardeşlerimiz,  bacılarımız,  Allah'ın  emrettiği başörtüsünü  örttüğü  için dönemin  polisleri  tarafından  yaka  paça  sınıflardan,  kuru  m  la  rd  aıı  atıldı.  2b  Şubat  imam  hatipli öğrencilerin  hor  görülüp onlara  şiddet  uygulandığı kara  bir  dönem  olarak  ta 


tarihe  geçmiştir.  28  Şubat üzülerek  ifade  ediyoruz  ki peygamber  ocağı  bildiğimiz  askerlyede  bulunan dinine  bağlı  askerlerimizin  kovulmasıdır.  28 
Şubat  milyonlarca  insanın  inancı  gereği  fişlenerek  ülkeden  dışlandığı  kara  bir  gündür.  28 
Şubat  Anadolu  sermayesinin  Siyonist  emperyalist  sermayeye  karşı  ay  aklanmasının  engellenmesi  sürecidir.  28  Şubat, bu  ülkenin  halkına  ordunun  tankını  tüfeğini  yine  bunların  sahibi  olan 
millete  çevrilmesidir.  28 
Şubat  ikna  odaları  kurularak  Allah'ın  emri  başörtüsünü  öğrenciler  üzerin¬ den  atmaya  yönelik  adımların  atılmastdjr.  28  Şubatta  memurların  pantolonlarına  bakarak  bu  adam  namaz  kılıyor  diye fişlenip  helaliyle  ekmeğin  F  yediği  işinden  atılması  sürecidir.  28  Şubat, üzülerek  söylüyoruz  ki, başörtülü  bir  hanımın tekmelenerek  çocuğunu düşürülmesine  sebep  olan  bir  gündür.  28  Şubat, her  şeyden  önce  bir  milletim  inancına  vurulmaya 


çalışılan  bir  prangadır.  28 
Şubat,  inanan  insanlara karşı  açılmış  bir  savaştır ki,  bu  savaş  sadece  müslüman  olan  ve  Allah'ın em  i  Heri  üzerine  hayatını yaşamaya,  sürdürmeye  çalışan  insanlara  yapılmıştır.  İslam  ortaya  çıktığın¬ dan  beri  İslam'a  düşman olan  kafirlerin  veremediği zararı  kendi  içimizden  birilerinin  bize  vermesi  kadar  kötü  bir  durum  olamazdı,  lâkin  bunu  bize yapanlar  bilsinler  ki  hayat İman  ve  cihattır.  Allah nurunu  tamamlayacaktır, frizler  bu  ve  geçmişte  olan bütün  darbelere  karşı olduğumuzu  açıkça  belirtmek  istiyoruz,  bu  milletin  selameti  ve  refahı için  yola  çıkmış  gençler  olarak  ülkemizin  ve  ümmeti  Muhammedîn  bir  neferi  olarak  bize  bu  yapılanların  tekrardan  yapılmasına  engellemek  adına  yolda  olduğumuzu ve  yine  bu  vatan  için  bu millet  için  bu  ümmet  için gerekirse  tenlerimizde taşıdığımız  bu  canı  Allah yolunda  vermeye  hazır  olduğumuzu  da  belirtmek istiyoruz"  dedi. 


ŞİİRLER 


VARDIR 


Kudret  daim  Allah'ındır İnsanın  da  nesi  vardır İnsanlar  cihan  süsüdür Cihanın  da  nesi  vardır 

Kim  yarattı  kainatı Nasıl  doğdu  bunca  canlı Hele  düşün  şu  davayı Sebeb  inde  Ali  atı  vard  ır 

Ney  ler  ise  güzel  eyler Kelamları  güzel  söyler Asi  a  yoktur  kötü  I  ü  kler İyilik  de  Ali  atı  vardır 

Görevi  var,  maaşı  yok Rız  ık  veri  r  nimeti  çok Cümle  canlı  eşit  ve  hak Adil,  hakim  Allah  vardır 

Demez  mi  ki;  adem  oğlu Doğruca  sür,  erkan  yolu Kul  hakkı  yeme,  haram  dolu Hatırlatan  Allah  vardur 

Allah  zulmü  haram  kıldı Saltanatı  sarayla rt Asla  sevmez  münafığı Kafi  r  di  yen  Ali  a  h  vard  ır 

Turgut  der  ki.  Hakk  a  bağlan Dünya  malı  yalan  dolan Hidayeti  var  mı  bulan Himmet  veren  Allah  vardır 


Şehitler  Gecesi  düzenlendi 


Anadolu  Gençlik  nunda  saat  13.30  da  Şimşek  düzeniedlğl-Derneği  Taşova  şu  hesl  Şehitler  Gecesi  düzen-  miz  bu  özel  geceye  tüm tarafından  ilçemizde  4  lenecek.  Taşova  T  ı  hemşerile- 

Mart  20l6  Cuma  günü  AGÖ  Taşova  rl  m  iz  daveti  imizdir  defrelediyc  düğün  salo-  temsilcisi  Mustafa  di. 


ibi  köyünde  kazaen  ölüm 


İlçemize  bağlı 
Çay  d  ibi  köyünde  yaşayan  evinin  çatısına  çıkarken  merdivenler¬ den  düşen  Aslan  Ergüz hayatını  kaybetti. 

Edinilen  bilgiye göre,  1  Mart  2016  Salı günü  merdivenle  kom¬ 


şusu  Eyüp  Koç'un  evinin  çatısına  çıkan  Ara¬ lan  Erg  üz  (66),  dengesini  kaybederek  1,5 metre  yükseklikten yere  düştü.  Ergüz,  düşmenin  etkisi  ile  olay yerinde  vefat  etti. 

Ergüz1  ün  cena¬ 


zesi,  2  Mart  2016  Çarşamba  günü  Çaydibi köyünde  toprağa  verilmiş  olup,  merhuma Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve yakınlarına  baş  sağlığı dileriz. 


METEM’den  Tübitafe 


Bilim  Fuarı  yarın 


MESi  I  ii}  ... 


:mı:ı  JıOl 


9  MART  2016  SAAT  10:00 


FUARI  9  MART  2016  SAAT 10:00  OKULUMUZDA 

9  Mart  2016  Çarşamba 
Saat  10:00'  da  Okulumuz Öğrencilerinin  hazırlamış olduğu  projelerin  sergilendiği TÜBİTAK  4006  BİLİM  FUARI açılış  törenine  tüm  halkımız 


TÜBİTAK 

İlçemizin  bir  çok  projeye imza  atmış  çalışkan  okulu  Şehit  Polis  Ahmet  Taşar  Mesleki 
ve  Teknik  Eğitim  Merkezi  9 
Mart  2016  Çarşamba  Saat 10:00  'da  kendi  okullarında  açacaklan  TÜBİTAK  4006  Bİ¬LİM  FUARl'nın  Açılış  Du¬ 


yurusunu  resmi  web  sitelerin¬ den  yayınladılar. 

Duyuru  şöyle: 

"TÜBİTAK  4006  BİLİM 


davetlidir." 

Çalışkan  öğrencilerimizi ve  öğretmenlerimizi  kutluyoruz. 


Duran  ailesinin 


tı  «a  ıı  ^  ıt  ıı  »• 

uzuntulu  gunu 

’il 


İlçemiz  Yayladibî  (Kalamaz)  köyü  halkından  Mehmet Duran  (69)  hayalım  kaybetti. 

Yavuz,  Elvan,  Haşan  ve Hüseyin  Duran'ın  babaları merhum  Mehmet  Duran,  bir süredir  Amasya  Şerefeddin, Sabuncuoğlu  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesinde  tedavi  görüyordu. 


Merhumun  cenazesi  2 
Mart  20Î6  Çarşamba  günü Yaylatiibl  köyü  camiinde  ikin¬ di  namazı  sonrası  kılınan  cenaze  namazının  ardından  köy kabristanlığında  toprağa verilmiş  olup,  merhuma  Cenah-  ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  baş sağlığı  dileriz. 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL Tüzük  ilam:  300  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  s>  Aylık-  âb.öû  Tl Yurtiçi  ni  Aylım  3*  00  TL Yurtdışı  ti  Aylık:  Sft  EURO Yurtdışı  I  a  Aylık.  74  EURO 
1  s  Baii  hası  H.  No: 

5.  Kiirşad  üiuuydLi  -  âCöü-Him 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Engelli  gençten  anlamlı  hediye 


İlçemi zin  engelli  Taşova  Sofualan  Kö- 

genç  kardeşi  Kürşat  Ka-  yü  nde  yaşayan  bir  engelli vak  derslerinde  ba şartlı  ailemizin  çocuğu  İS  yaslan  Ümmet  Ala n'a  tablet  şunda  ki  Ümmet  Alan  havererek  mutlu  olmasını  yatın  zorluklarıyla  müeager  çekleştirdi,  del  e  ediyor.  Yıllardır  zor¬ 


luklar  yaşayan  Alan  bundan  sonra  tablet  ile  derslerindeki  başarısına  katkı sağlayacak. 

"Taşova  Engelliler Derneği"  Başkanı  Yavuz Aydın;  "Ümmet  Alan  kardeşimiz  bir  engelli  ailemizin  çocuğudur.  15  yaşındaki  Alan,,  Amasya  12  Haziran  Lisesinde  okuyup derslerinde  olsun  ve  Yıldızlar  Hentbol  Takımında Madalyalı  Başarılan  olsun çalışkan  bir  çocuğum  uzdur.  Çocuğumuz  demeğimize  ailesiyle  geldiği  geldi.  Kendisi  de  engelli  gönül  İnsanı  Kür  şat  Kardeşimizde  derslerinde  başarılı  olan  Ümmet  Alan ka  rdeşimize  Tablet  hediye 


etti1"  dedi. 

Kürşat  Kavak;  "Hayatın  zorlukları  yaşayan kardeşlerimizin  adaptasyonunu  sağlamak  ve derslerinde  başarılı  olabilmek  için  bc-nle  birlikte  beni  yalnız  bırakmayıp  sürekli  destekleyen,.  Demek Başkanımız  Yavuz  Aydın ve  gönül  ada  m  lan  rmz  imkanları  dahilinde  her  türlü desteği  vermeye  hazır  olduklarım  ifade  etti." 

Tablet  hediyesine kavuşan  İS  yaşındaki  Ümmet  Alan  kardeşimizin mutlu  olmasını  gerçekleştiren  Gönül  insanı Kürşat  Kavak'a  teşekkür etti. 


Taşimder’den  İmam- Hatip öğrencilerine  yemek 


Taşova  İmam  Hatip Mezunları  ve  Mensupları 
Demeği  (TAŞİMDER)  20 
Şubat  2016  günü  düzenlenen  ve  Amasya  İl  ve  İlçe İmam  Hatip  Ortaokulları ve  Liselerinin  ilçemizde konuk  olduğu  ve  yarıştığı Hadis  Ezber  Okuma  Yanşması'nda  emeği  geçen  öğretmen  ve  öğrencilere  02 
Mart  2016  günü  İlçemiz Oğretmenevi'nde  yemek verdi. 

Yemeğe  TAŞİMDER Başkanı  Ömer  Faruk  Gültekin  dışında  İlçe  Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer,  Şube  Müdürleri  Ahmet  Ergün  ve  Hamit  Yıldırım,  Taşova  Anadolu  Amam  Hatip  Lisesi  Müdürü Ali  Öker^  yönetici  ve  görev alan  öğretmenleri;  Taşova İmam  Hatip  Ortaokulu Müdürü  Sadi  Balı  ar,,  yönetici  ve  görevli  öğretmenleri  ile  İlçemizi  diğer  ilçelere  güzel  temsil  eden  ve yarışan  öğrenciler  katıldılar. 


Yemek  sonrası  İlçe Milli  Eğitim  Müdürlüğü bahçesinde  hatıra  fotoğrafı  çekildi,  konuşmalar yapıldı. 

İlk  teşekkür  konuşmasını  Taşova  Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi  Müdürü Ali  Öker  yaptı  ve  bu  jesti yapan  TAŞİMDER.  Başkanı Ömer  Faruk  Gültekin  başta  olmak  üzere  yemeğe  iştirak  eden  ve  etkinliklerde görev  alan  ve  bunda  n  sonra  canla  başla  çalışacak  olan  öğretmen  ve  öğrencilerine  teşekkür  etti  ve sözü  İlçe  Milli  Eğitim  Müdürü 'ne  bıraktı. 

Müteakiben  öğrencilere  bitap  eden  İlçe  Milli Eğitim  Müdürü  ve  aynı  zamanda  Taşova  İmam  Hatip  Lisesi  mezunu  Mustafa Tümer:  '"Gençler  ben  de sizin  okuduğunuz  okulda okudum,  oranın  havasını teneffüs  etlim,  bir  zamanlar  sizin  oturduğunuz  sıralarda  biz  oturuyorduk, sizin  yürüdüğünüz  mer¬ 


divenlerde  ve  koridorlar¬ da  biz  yürüyorduk.  Şu  an bizi  yemekte  buluşturan TAŞİMDER  Başkanımız  ve aynı  zamanda  Öğretmenevi  Müdürümüz  de  aynı havayı  soluyanlardan.  Yine  aramızda  bulunan  ve sizin  öğretmeniniz  Ahmet Özkan  ile  daha  nice  ilçemizde  görev  yapan  mezun  arkadaşımız  orada  okudu.  Okulunuzun  kıymetini  bilin  gençler.  Görevim gereği  ilçemiz  okulları  ve öğrencilerimiz  arasında ayrıcalık  göstermem  asla mümkün  değil  ama  insanların  kendi  ailesini,  kendi hanesini  sevmesi  gibi  biz de  mezun  olduğumuz  okulumuzu  böyle  seviyoruz.  Her  öğrenci  okulunu bir  başka  sever.  Her  öğrenci  sıra  arkadaşlarım  bir başka  sever.  Gençliğinin en  güzel  yılları  ve  anılan beraberce  orada  geçmiştir.  Mezunu  bulunduğum okulumun  öğrencilerinin il imde-lr fanda,  etkin¬ 


liklerde,  her  güzel  şeyde, bir  önde  olmasını  arzu  edeHm.  Çok  çalışın,  gayret edin  kıymetli  gençler...." 
dedi. 

Daha  sonra  söz  alan TAŞİMDER  Başkanı  Ömer Faruk  Gültekinr  davetine icabet  eden  öğrenci  ve öğretmenlere  çok  teşekkür  ederek,  böyle  güzel etkinliklerin  ve  akademik başarıların  da  artarak  devam  etmesini  istedi.  Okulumuzu  güzel  çalışmalarla biz  mezunların  ve  halkımızı  n  karşısına  iyi  bir  paye ile  çıkaran  öğrencilerimize  İstanbul  gezisi  gibi geziler,  piknikler  ve  bazı ödüllendirmeler  yapmayı düşünüyoruz.  Zaten  yanş- ma  günü  yarışmacı  öğrencilerimize  de  TAŞİM¬DER  olarak  acizane  bir katkımız  olmuştu.  Siz okulumuzun  adım  çalışmalarınızla  olumlu  seviyelere  yükseltirseniz,  eski mezun  ağabeyleriniz  ve ablalarınız  size  maddi  ve manevi  yardımlarını  sonuna  kadar  esirgemeden sunacaklardır.  Başta  İstanbul  olmak  üzere  Türkiye'nin  ve  dünyanın  birçok  yerinde  sizi  takip  eden mezunlarımız  var.  Onlar sîzleri  gözü  gibi  sevmektedirler.  İmam  Hatip  Platformu 'nun  da  büyük  desteğiyle  Taşova  Anadolu  îmam  Hatip  Lisesine  T  EÛG sınavında  yüksek  puanla tercih  yaparak  gelen öğrencilerimize  burs  yardımı  gibi  çok  güzel  planları  olduğunu  biliyorum. 
Okulumuz  adına  buna benzer  daha  nice  güzel düşüncesi  olanlar  varsa onlara  şimdiden  teşekkür ediyorum.  Sizler  okulunuzu  sevin  ve  kıymetini  bilin arkadaşlar"  dedi  ve  tekrar katılanlara  teşekkür  etti. 


Gökpınar  köyünde  yangın 


İlçemize  bağlı  Gökpı  nar  (Onısu)  köyünde  3 
Mart  2016  Perşembe  günü  saat  02.00  sıralarında çıkan  yangın  sonucu  Asiye Genç'e  ait  ev  yangın  sonucu  kullanılamaz  hale geldi. 


Köyde  tek  başına yaşayan  kadının  komşuda kalması,  olası  can  kaybını önledi.  İtfaiyenin  müdahalesi  ile  yangın  diğer  evlere  sıçramadan  kontrol altına  alındı. 


Mustafa  Gümüş 


kalbine  yenik  düştü 


İlçemiz  eski  esnafların¬ dan  Ekrem  Gümüş 'ün  oğlu  eski  Belediye  personeli  ve  Suluova  ilçesi  imam  hatip  ortaokulunda  hizmetli  olarak  çalışan  Mustafa  Gümüş  £4S)  kalp krizi  sonucu  hayatını  kaybetti. 


Mart  2016  Salı  günü  ilçemizdeki  baba  ocağına  getirilip helallik  alındıktan  sonra  öğle namazına  müteakip  Merkez çarşı  camiinde  kılınan  cenaze namazından  sonra  Doğu  Mahallesi  mezarlığına  defnedildi. 


Suluova  ilçesi  imam hatip  ortaokulunda  2  yıldır hizmetli  olarak  çalışan  evli  ve bir  çocuk  babası  Mustafa  Gümüş  29  Şubat  2016  Pazartesi günü  akşam  saatlerinde  evinde  geçirdiği  kalp  krizi  sonucu  hayatını  kaybetti. 

Gümüş'ün  cenazesi  1 


Cenaze  törenine  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk, Koop  İş  sendikası  Samsun şube  başkam  Fatih  Köy  men, Müftü  Harun  Yı tmaz*  Kızılay ilçe  Başkanı  Özgür  Özdeni  ir, CHP  İlçe  Başkanı  Ömer  Özalp, ailesi  ve  vata  adaşlar  katıldı. 


ilçemizde  IşHukuku 


semineri  düzenlendi 


Amasya  İl  Milli  Eğitim Müdürlüğü  tarafından  Taşova Milli  Eğitim  Müdürlüğüne bağlı  okul  Müdürleri  ve  işçi personele  İş  Hukuku  konulu seminer  d  üzen  lerdi . 

Müftülü  k  konfera  ns  sa  - lorunda  düzenlenen  seminere  ilçe  genelinde  bulunan 


okul  müdürleri  ile  okullarda görevli  işçiler  katildi, 

Amasya  İl  Milli  Eğitim Şube  Müdürü  Cengiz  Şenol  oku Harda  çalışan  işçilere  ve okul  müdürlerine  toplu  iş sözleşmesinde  yer  alan  haklar  ve  uyulması  gereken  kura  I  lar  hakkında  bilg  iler  verdi. 


Çocuk  akranı  eğitimi 


Aile  ve  sosyal  politikalar  bakanlığı  tarafından  hazırlanan  çocuk  hakları  il  çocuk  komitelerinin  oluşturulması,  çalışma  usul  ve  esaslarına  ilişkin  yönerge  uyarınca ilimizde  de  kurularak  faaliy etlerine  deva  m  ediyor. 

Çocuk  Hakları  11  Komitesi,  komite  yetişkin  koordinatörü  Sosyal  Hizmet  Merkezi  Müdürlüğü  personeli  Sosyal  Çalışmacı  Yunus  Macitiin koordinesinde  ilçemizde  de yaygınlaştırılması  için  İlçe Milli  Eğitim  Müdürlüğü  tarafından  belirlenen  çocuklara "Çocuk  Hakları  Akran  Eğitici Eğitimi"  düzenledi. 

İlçemiz  Yatılı  Bölge Orta  Okulunda  gerçekleştirilen  eğitime  20  öğrenci katıldı 


Eğitimde  iletişim  becerileri,  şiddet  ve  önleme yolları,  toplumsal  cinsiyet, çocuk  haklan,  çocuk  haklan sözleşmesi,  sorun  çözme  becerileri,  şiddetten  korunma, farklılıklara  saygı,  duyguların ifade  edilmesi  ve  paylaşılması  gibi  14  modül  işlendi. 

Öğlencilerin  de  yoğun olarak  katılım  sağladığı  eğitim  son  olarak  ilçedeki  öğrencilere  verilecek  eğitimler  konusunda  eylem  planı  yapılarak  son  buldu. 

Süreçte  Amasya  il merkezi  ve  diğer  ilçelerde  de eğitimin  verilerek,  20  Kasjm da  TBMM  de  yapılacak  17. 
Ulusal  Çocuk  Formuna  kadar çocuk  haklan  it  temsilci  terinin  seçilmesi  planlanmaktadır. 
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Taşova  Hentbol  Ankara’dan 


9 m  m  ** 

uzgun 


Hentbol  Erkekler  Süper  liginin  19.  hafta  maçında  takımımı*  Ankara'dan  eli  boş  döndü. 


6  Hart  2016  Pazargünü  Ankara  Türkiye  Hentbol  Federasyonu  Spor  salonunda  Murat  Çelik  ve 


döndü 

Cengiz  Ömer  hakem  İkilisinin  yönettiği  ve  saat 17.00'öe  başlayan  maçın ilk  yarısı  13-13  berabere sona  erdi. 

Maçın  ikine!  yarısının büyük  bölümii  karşılıklı  ataklar  ve  goller  ile  geçild  i. 
Taşova  Hentbol  takımın¬ dan  M  oroş'un  rakip  oyuncunun  dirsek  atması  sonucu  ağzının  patlaması  sonucu  hastaneye  kaldırılması  ve  Niyazi'nin  de  hakem  tarafından  kırmızı kart  ile  oyundan  atıldı. 
Kadro  sıkıntısı  çeken  birde sakat  oyuncuların  olması Taşova  Hentbol  takımını maça  daha  fazla  direnme¬ 


sinin  dne  geçti , 

Bu  dakikadan  sonra Taşova  Hentbolün  oyundan  düşmesi  ve  üstünlüğü ele  alan  ev  sahibi  Maliye Milli  Piyango  salondan  29- 
23  galip  ayrıldı. 

Taşova  Hentbol  takımım  Ankara  Maliye  Milli Piyango  deplasmanında hem  Taşova'dan  giden hem  de  Ankara'da  yaşayan  Taşova  Fı  taraftar  ar salondaki  yerini  alarak takımlarını  yalnız  bırakmayarak  maç  boyunca destek  old  u  lar. 

Takımımız  gelecek hafta  (bay)  olduğu  için maç  yapmayacak. 


Hentbol  taraftarından  hakeme  kırmızı  kart 


Hentbol  erkekler  süper  liginin  İS.  Haftasında Taşova  spor  salonunda oynanan  Taşova  Hentbol Merzifon  Belediye  spor maçının  hakemleri  Fırat Beyde  ve  Melih  Çobanoğlu'run  yönetimini  beğenmeyen  bayan  taraftar  tribünden  hakemlere  kırmızı kart  gösterdi. 

Hakemlere  kırmızı kart  gösteren  Taşova Hentbol  taraftarı  Sal  ıha Kurt  maç  sonunda  yaptığı açıklamada;  Siz  hiç  maç boyunca  "Allah  yukarda" dediniz  mi?  Biz  dedik... 


Taşova  Hentbol  Spor Kulübümüzün  23  Şubat 
2016  tarihinde  oynadığı 
talihsiz  karşılaşma;  isya¬ nın,  hüznün  ve  hoşnutsuzluğun  en  güzel  çığlığını  attırdı  bizlere...  Çalınan  gereksiz  fauller,  verilen  kartlar  bizi  maç  başladığı  an¬ dan  itibaren  gerilime  itmeye  yetti.  Ardından  gelen  tartışmalı  kararlar  da bütün  bunlara  tuz-biber  olunca,  yüreğinle  var  olmanın  ne  kadar  da  zor  olduğunu  İliklerimize  kadar hissettik.  Çünkü  aynı  sızı, kısa  bir  süre  önce  de  fut¬ 


bolu  katleden  TFF  ve  MHK sayesinde  bütün  spor severlere  yaşatıl  m  işti.  Trahzonspor-  Ga  lata  saray maçında  verilen  karaHar bizleri  derinden  sarsmışr bazı  kulüplere  ya kırrlıgryla bilinen  birçok  spor  adamı da  dahil  herkes  veryansın etmişti.  Tapımız  gereği hakkı  yenen  tarafın,  ezilen küsmın  yanında  olmayı seven  bir  milletiz.  Ve  itiraf etmeliyim  kİ  bu  yaşıma kadar  haksızlıklara  ilk  defa  bu  denli  bir  başkaldırı gördüm.  Tüm  bunlardan güç  alarak  “Haksızlığa  su¬ san  dilsiz  şeytandır  sözünü  İçselleştirdim  ve ideal  tepkimi  ortaya  koydum.  Spor  izleme  zevkimizin  katledildiği  karşılaşma  için  tıpkı  Salih  Dursun gibi  kırmızı  kartımı  çıkardım  hakeme...  Neden  mi yaptım  bunu?  Salona  erkenden  gelip  yer  kapan minik  çocuklarımızı  üzdüğünüz  için...  Bizi;  misafir gelecek  eşine-dostuna "Bizimkiler  o  saatte  maç¬ 


ta,  iki  saat  sonra  buyurun" diyen  annelerimize  sinirli gönderdiğiniz  için...  “Aca¬ ba  bu  hafta  kiminle  oynuyoruz?-"  diye,  daha  önceden  hiç  ilgilenmediği  spor  sayfalarını  karıştıran kızlarımızı  spordan  soğuttuğunuz  için...  Üniversitelerde  gururla  anlattığı  'şirin  İlçenin  büyük  takımı' kaybettiği  zaman,  gençlerimizi  kahrettiğiniz  Için...  tşini-aşmı  yarım  bırakıp  şu  saate  maç  var  diye  koşan  temiz  yürekli  taraftarı  hayal  kırıklığına uğrattığınız  için...  Maddi anlamda  güçsüz  gördüğünüz  ve  oyuncusunu  bile dikkate  almadığınız  tüm kadronun  hevesini  kırdığınız  için...  Ve  son  olarak  bu takıma  gönül  vermiş,  tribünleri  delice  estirmiş, gerektiğinde  kendini  tutamadığı  için  en  büyük sevdasından  mahrum bırakılmış  şanlı  taraftarı yaktığınız  için...  Kırmızı kart  sana  sekizinci  adam... 


VEFAT  ve  TEŞEKKÜR 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Yayladibi  köyü  halkından  (Merhum)  İsmail DURAN.  Halise  KELEŞ’in  kardeşi.  (Merhum) 


Taşovaspor  Amasya Belediyesine  fark  attı 


Amasya  1.  Amatör  Küme ikinci  yarı  maçları  S  Mart 
2016  Cumartesi  günü  oynanan  karşılaşmalarla  başladı. 

Saat  12.00'de  ilçemiz  Şehir  stadyumunda  başlayan maçın  ilk  yarısı  Resul  ün  2  ve Metin'in  golleri  ile  3-1  üstün¬ 


lüğü  ile  sona  erdi. 

Yağmur  altında  oynanan maçın  ikinci  yarısında  üstünlüğünü  sürdüren  takımımız îdris  2  ve  En  sar  ile  Resufün golleri  ile  Amasya  Belediye  5- por'u  7-1  mağlup  etti. 


YİBO  Kızlar  Takımı 


ilimizi  temsil  edecek 


İlçemiz  okullarından  Taşova  Yatılı  Bölge  Dkulu  Bayan Futbol  Takımı  ilçede  ve  ilde birinci  olarak  İlçemiz  Taşova'yı  Bölgesel  olarak  Temsil etme  hakkım  kazandı. 

Takımımız  bölgede  birin¬ 


ci  olduğu  takdirde  İlimizi  ülke geneli  nde  temsil  edecekler. 

Takım  antrenörü  Orhan Taş  ve  emeği  geçenleri  ve Futbol  takımında  olan  öğrencilerimizi  Tebrik  ederr  Başarılarının  devamını  Dileriz... 
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£!rA^i>m  Balkon-Duşakabin Sı lı lıı  Tesisat 


Celal  DURAN,  ikram  DURAN  ve  Hikmet DURAN’ın  değerli  ağabeyleri Yavuz.  Elvan.  Haşan.  Gülsen  ve  Hüseyin DURAN’ın  kıymetli  babaları. 

Dursun  DURAN.  Sermet  DURAN.  Tolga  DURAN  ın amcaları.  Ahmet  KELEŞ'in  dayısı. 

Değerli  aile  büyüğümüz  MEHMET  DURAN 
2  Mart  2016  Çarşamba  ğünü  Hakk  ın  rahmetine 

kavuşmuştur. 

ALLAH  RAHMET  EYLESİN. 
Cenazemize  bizzat  katılan,  arayıp  taziyede bulunarak  acımızı  paylaşan  tüm  eş.  dost  ve akrabalara  teşekkür  ederiz. 


Dursun  DURAN,  Sermet  DURAN,  Safiye  ve  Yusuf  CESUR 


ÜVaillanf 


Buderus 


kalorifer  IV- s  i  sal Ocak  Dönüşümü 
IVlek  teıııi/leuıe kamili  Ikıkımı 


WBOSCH 
AM  \Ş  ItOCALGAZTIa  kİMPVNYA İTA  komililerde 

Otla  Termostatı  +  Orak  Dönüşümü 

HEDİYE 


MERKEZ:  Fevzi  Çakmak  Mah  Erek  Cad No:  113- ERBAA 

ŞUBE:  Yeşihrmak  Mah.  Kadir  Torun  Cad No:  31/A-TAŞOVA 


